Stille zaterdag

Kleur is paars

We komen in stilte binnen

Statie van begrafenis

Gedicht

Stilte

Zingen: Lied 598 — Als alles duister is.... (3x)
Lezen: Genesis 1: 1 -5

Zingen: Lied 488: 1,4,5 — In den beginne was het woord
Lezen: Exodus 14: 15-16, 19-22

Zingen: Lied 605 - De toekomst is al gaande
Lezen: Jesaja 54: 6-10

Zingen: Lied 176: 2 — Uw luister gaat als dageraad
Lezen: Lucas 24: 1 - 12

Paaslied: Lied 659 — Kondig het jubelend aan

Onder het naspel van het lied worden de kanselkleden gewisseld en de bloemen onthuld
Wisseling van de kanselkleden

De nieuwe paaskaars wordt binnengebracht
Met lied 593 — licht van Christus - voorzang Henriétte

Het licht wordt doorgegeven

ondertussen zingend: Licht dat terugkomt (uit: de graankorrel sterft)
(staat in map liedjes op noten in beamermap)

Doopgedachtenis

Dit is de nacht,

waarin wij worden teruggebracht

naar de oorsprong van onze doop:

Leven is — door het water trekken,

diepte onder de voeten hebben.

In de doop zijn ook wij door het water getrokken,
gedragen in de diepte,

bekleed met wit licht,

beademd met nieuw leven.

Een nieuwe naam is over ons uitgesproken.
En die nieuwe naam, kind van God,

klinkt telkens weer

als wij het doopwater horen stromen.



Het is teken van nieuw begin,
de angst voorbij, bevrijd leven.

Door onze doop te gedenken,

ervaren wij in deze nacht

hoe ook wij weggeroepen worden

uit dood en duisternis.

Dankbaar verbinden wij ons,

in een nieuwe gehoorzaamheid

en achter ons latend wat donker en kwaad is,
aan Hem die voor ons heeft gekozen

in een verbond van eeuwige trouw.

Water wordt in het doopvont gegoten

Gebed bij het water

Geloofsbelijdenis
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Ik geloof in de God van het Verbond,

die trouw blijft door alles heen.

Die ook mij opvangt als ik dreig te vallen,

en mij een hand toesteekt als ik ben verdwaald.

Ik geloof in Jezus,

die geleefd heeft en gestorven is,

verbonden met God.

Hij heeft dat Oude Verbond hernieuwd;

Brood en Wijn zijn daarvan een blijvend teken.

Ik geloof in de Geest,

de kracht van God in mensen,
het meest zichtbaar in Jezus.
Zij waakt en beschermt

en werkt in wie zij wil.

Zij is en maakt vrij!

Ik geloof in de gemeenschap

van christenen,

allen die getekend met het kruis

samen proberen kerk te zijn.

Telkens waar en wanneer

wij in Christus’ naam samen komen,

is Hij in ons midden,

om ons te bemoedigen en te inspireren.

Ik geloof in de eeuwigheid,

in leven dat voorbijgaat aan onze dood.
Licht dat niet dooft,

maar dwars door de duisternis heen
stralen zal, meer dan ooit.

Van wat ik geloof, wil ik teken zijn. Amen.

Zingen: Jezus U bent het licht in ons leven (Taizé) Herhalend



Heilige chaos —
De kaarsen kunnen voor in de kerk gezet worden
Je kunt rondgaan en mensen de vrede van Christus wensen of elkaar zeggen dat
Christus is opgestaan
Je kunt naar een afbeelding kijken,
Je kunt bij het doopvont een waterkruisje op je voorhoofd zetten
Je kunt naar muziek luisteren,
Je kunt een gebed of gedachte bij God brengen op de Paasquilt
Je kunt een tekst lezen of meenemen

Dank- en voorbeden
Met acclamatie Lied 368f — God van leven en licht

Slotlied: Lied 630 - Sta op!-Een morgen ongedacht
Zegen

Orgelspel



